
 

Reflectie 
 

Graag wilde ik mijn conceptmap creatief houden na de eerste les die we kregen van 
Bart. Daar zag ik de creatieve voorbeelden waar we een voorbeeld van konden nemen. 
Zelf vond ik het ook belangrijk als ik het creatief maakte, omdat ik zelf Media Vormgeving 
heb gestudeerd op het mbo voor 4 jaar.  

Ik kwam snel op een leuk idee en dat is het maken van een wegen waar ik een start en 
finish geef en omdat je het wegen volgt weet je ook precies dat je van onder naar boven 
gaat. 

Ik heb meerdere keren feedback gekregen, complimenten en verbeteringen. Die heb ik 
allemaal verzameld in mijn feedbackblok die we van onze leercoach hadden gekregen. 
De meeste feedback heb ik in mijn conceptmap verwerkt en sommige niet. Bijvoorbeeld 
meer doodle tekeningen dan er zijn. Dat wilde ik niet, want anders ging het niet meer 
over het mediadagboek, maar zou de aandacht te veel gaan op de doodle tekeningen. 
Zelfde geldt voor de titel. Een klasgenoot vroeg of het misschien leuker was om een 
ander lettertype te doen. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik wilde dat het lettertype paste 
bij de notities en het niet TE druk zou worden, sinds er al veel gebeurt in mijn 
conceptmap. Ik heb geleerd dat ik niet per se alle feedback erin moet verwerken als ik er 
zelf niet eens mee ben met een goede redenering. Ik voelde me eerst schuldig als ik 
mezelf boven zette, maar met feedback die ik goed kan beargumenteren op waarom ik 
het niet heb gedaan voel ik me niet slecht meer bij. 

Bij het mediadagboek merkte ik dat ik het eerst niet leuk vond, omdat ik telkens dezelfde 
dingen moest herhalen erin. Ik merkte wel dat naast dat, ik het typen van mijn dag en 
emoties wel fijn vond, omdat ik een plek heb waar ik al mijn emoties kan tonen. Nadat ik 
deze opdracht heb gemaakt, heb ik ingezien hoe vaak ik interactieve producten in mijn 
dagelijkse leven gebruik. Natuurlijk voel ik me aan de ene kant een beetje slecht sinds 
mijn dag er heel lang uit ziet in mijn dagboek, maar aan de andere kant zie ik dat het 
meeste is om productief te wezen.  

 


